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Meditatie

In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het
Woord was God. Het was in het begin bij God. Alles is er
door ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat
bestaat. In het Woord was leven en het leven was het licht
voor de mensen. Joh.1:1-3

Dit moeilijk te begrijpen begin van het Johannes evangelie is
een erkenning dat God onze wereld geschapen heeft en door zijn
licht in stand houdt. Jezus zelf gebruikt vele malen ook het
voorbeeld van het licht. Als Hij zegt:Ik ben het licht der wereld.
En ook op onze laatste contactmorgen hebben we gelezen over
Jezus, in het gesprek met Nicodemus. Over het licht wat in de
wereld is gekomen. Zo is advent een tijd geworden om met
verwachting uit te kijken naar het licht dat komt. En met Kerst
voluit gaat schijnen. In de slotzin van het gesprek met
Nicodemus zegt Jezus zelf, ook tegen ons:

Maar wie oprecht handelt zoekt het licht op,zodat zichtbaar

wordt dat God werkzaam is in alles wat hij doet.
Joh.3:21

Zo kan je dan ook meezingen met gezang 124;1 en 4.
Nu daagt het in het oosten,
Het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten,
Die eeuwig heersen zal.
De zonne, voor wier stralen
Het nachtelijk duister zwicht,
En die zal zegepralen.

IsChristus,t’eeuwig licht.

Jaap Klein
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Verslag contactmorgen woensdag 8 november 2017

De voorzitter heet ieder welkom, in het bijzonder mw. J. Kraal
uit Gouda. Zij zal ons vandaag door middel van een quiz iets
vertellen over de geschiedenis van Gouda. Voorzitter stelt voor
om te zingen Lied 291 :1 en 3, daama gaat hij ons voor in
gebed. Joke Kraal vertel ons allereerst dat zij bij de quiz
assistentie heeft van twee aanwezigen die bij iedere vraag een
antwoord zullen geven, echter één van de twee antwoorden is
goed. Bij iedere vraag is er tevens een mooie dia te zien.
Ondertussen heeft iedereen een blaadje en een pen ontvangen
om het juiste antwoord met de keuze mogelijkheid A of B aan te
kruisen. Zij stelt de assistenten aan de aanwezigen voor. Daan.
Hij is de vertegenwoordiger van de antwoorden A. Hij komt
oorspronkelijk uit Rotterdam, dus zal wel moeite hebben met het
antwoord van de eerste vraag. Die luidde Gouda heeft oudere
stadrechten dan Rotterdam of Amsterdam. Barbara is de tweede
assistente en  vertegenwoordigt de antwoorden B. De
antwoorden van de vragen worden gegeven door de assistenten,
en voor de aanwezigen de keus welk antwoord zij denken dat
goed is. Er zijn in totaal twaalf vragen. leder speelt voor
zichzelf. Dit houdt in dat we dus niet spieken, afkijken of elkaar
de antwoorden vertellen. De antwoorden worden na iedere vraag
nog even toegelicht door Joke en dan is het de beurt voor de
aanwezigen om op het ontvangen blaadje het antwoord dat Hij
of Zij denkt dat goed is aan te kuisen. Het wordt zo een gezellig
uurtje met elkaar. Na afloop van de vragen gaan we even
pauzeren. Na de pauze worden de antwoorden met elkaar
doorgenomen en wordt tevens de winnaar bekend gemaakt. Er
was niemand met 12 goede antwoorden. De beste 5 hadden 8
antwoorden goed. Omdat er uiteindelijk maar 3 prijzen weg te
geven waren, werden bij deze 8 personen nog een aantal
afvalvragen gesteld. Daarna vertelde Joke Kraal nog het een en
ander over de kaarsenfabriek van Iterson in Gouda. De directeur
was een rijk man die heel goed was voor zijn werknemers. We
kunnen terugzien op een mooie en leuke morgen.




o
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De voorzitter bedankt Joke Kraal van harte voor deze mooi
morgen waarbij we als aanwezigen ook actief bij betrokken
waren. Zi] ontvangt hierbij de gebruikelijke vergoeding.
Voorzitter deelt nog even mee dat Mw. Kraal dit besteed aan de
stichting Woord en Daad. Hij vraagt nog aandacht voor het lief
en leedbusje en de eerstvolgende contactmorgen. Deze zal onze
advent viering zijn en wel op woensdag 13 december. Tot slot
zingen we nog lied 293 : 1 en 4 en wenst hij ons een goede
thuiskomst.

0—0-0

Lief en Leedbusje

Op de contactmorgen van 8 november 2017 bedroeg de
Inhoud van het Lief en Leedbusje een bedrag van € 59,60
Allen die hieraan hebben bijgedragen hartelijk dank.

000

Uitnodiging PCOB contactmorgen woensdag 13 december 2017
Het bestuur van de PCOB afdeling Capelle aan den IJssel wil
alle leden en belangstellenden hartelijk uitnodigen voor onze
maandelijkse contactmorgen. Deze morgen staat in het teken
van advent. We hebben deze advent morgen een prachtig
programma voor U!

Ds. T. Vrolijk zal voor ons een overdenking houden met als
thema,
: "Op weg naar kerst 2017 "
Dhr. Ben van Bockel laat ons genieten van een film.
"Capelle in de sneeuw"
Dhr.A. Verhoef leest een advent verhaal voor getiteld,
" "In het licht"
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We drinken met elkaar koffie met wat lekkers en er is tijd voor
onderling contact. Kortom een advent morgen die u niet mag
missen, we hopen dat u allen komt!

Plaats: de Hoeksteenkerk, Rivierweg 15, Capelle aan den
LJssel. Tijd: van 10.00 uur tot 12.00 uur

Inloop vanaf 09.30uur, de koffie/thee staat voor u klaar en
is gratis!

Omdat deze seniorgeluiden voor twee maanden is, volgt hier
ook de uitnodiging voor de contactmorgen voor januari 2018.

Uitnodiging PCOB contactmorgen woensdag 10 januari 2018

Het bestuur van de PCOB afdeling Capelle aan den IJssel wil
alle leden en belangstellenden hartelijk uitnodigen voor onze
maandelijkse contactmorgen.

Deze morgen zal Dhr. Kees Terlouw, met ons een
avontuurlijke reis door Egypte maken, het land van de Farao's
Deze avontuurlijke " foto zwerftocht " begint in één van de
oudst bewoonde steden van het Midden-Oosten, Cairo.

Naast diverse oudheden genieten we ook van de prachtige
natuur van het land Egypte! Het belooft een boeiende morgen te
worden!

Plaats: de Hoeksteenkerk, Rivierweg 15, Capelle aan de
IJssel. Tijd: van 10.00 uur tot 12.00 uur

Inloop vanaf 09.30, de koffie/thee staat voor u klaar en is
gratis.

0—0-0




Bezoek dames/heren gezocht.

Wi zijn op zoek naar een vrijwilligers die namens de PCOB,
een bezoek willen brengen aan onze leden. B.V. na thuiskomst
uit het ziekenhuis of bij een jubileum. We zijn blij dat mevr.
Anneke Klootwijk ons bezoekteam komt versterken.

Het zou fijn zijn als er nog iemand ons zou willen helpen en dat
mag zeker ook een " bezoekheer" zijn! U weet, vele handen
maken licht werk! Heeft u interesse? Bel dan met onze
voorzitter, dhr. Jaap Klein 06 55334569

000

KERSTCONCERT VRIJDAGAVOND 15 DECEMBER 2017
De Christelijke korenvereniging uit Ouderkerk aan den [Jssel,
bestaande uit gemengd koor en kamerkoor, geven samen met
het Christelijk Ensemble “Filo Musica” uit Zoetermeer, een
kerstconcert in de Nederlands Hervormde Kerk van Moordrecht.

Er zullen delen uit het Oratorium “Een Nieuw Begin” van Johan
Bredewout uitgevoerd worden en delen uit “licht en Vrede” van
Martin Zonnenberg. Dirigent is Cees van de Slik, organist is Jan
Verweij. Datum 15 december 2017, aanvang 20.00 uur.

De toegang is gratis, wel wordt er een collecte gehouden voor
de gemaakte kosten van de avond.

0—0-C

DE OPSTAPBUS:

In de vorige seniorgeluiden stond een artikel over de
OpStapBus. Helaas is het telefoonnummer dat daarbij staat niet
Jjuist. Het juiste telefoonnummer moet zijn: 010-2640220.

Ons excuus hiervoor.

0—0-0
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Activiteiten voor de komende contactmorgens 2018.
Woensdag 14 februari 2018: Jaarvergadering

Deze contactmorgen houden wij onze jaarvergadering en zal er
tevens een bestuursverkiezing gehouden worden. Wij hebben
dringend nieuwe bestuursleden nodig!! Wij hopen dat er leden
zijn die zich hiervoor beschikbaar willen stellen. U kan dan
contact opnemen met onze voorzitter, Dhr. Jaap Klein
Telefoonnummer: 06 55334569

0—0-C

Bezorging seniorgeluiden:

Omdat het contactblad van de KBO-PCOB pas in de tweede
week van december bezorgd wordt, ontvangt u seniorgeluiden
deze keer eerder. Anders zou u de uitnodiging voor de advent
morgen, die in deze seniorgeluiden staat, laat bij u gebracht
worden!

000

DECEMBER LICHTJESMAAND....... g

Het is alweer december, de laatste maand van het jaar 2017, een
maand waarin licht een belangrijke plaats inneemt. Overal ziet
men verlichte straten, winkels ,bomen e.d. Qok in de meeste
huizen branden lichtjes en kaarsen, maar voor sommigen onder
ons is de decembermaand niet zo licht. Juist dan, kan het zo
donker lijken in ons huis en in ons hart. Er komen herinneringen
boven, aan hen die er niet meer zijn en die, juist in deze
decembermaand, zo gemist worden. Het alleen zijn kan in deze
maand zo dubbel gevoeld worden!

Onderstaand stukje, geschreven door Ds. A.F. Troost, laat ons
weten dat we nooit alleen zijnen dat er EEN is die bij ons is en
blijft, zelfs in de donkerste dagen.




De groeten van God.

De clubavond was afgelopen “wil jij vanavond met ons
danken?”

vroeg de juf aan één van de kinderen.

Ja, dat wilde hij wel.

Lieve Here God,
Dank U wel voor deze clubavond
Wilt u oma de groeten doen,
dan doe ik alle kinderen en de juf hier
de groeten van U.
Amen.

Je kunt van zo’n gebed zeggen wat je wilt, maar ik vind het één
van

de mooiste gebeden die ik ooit heb gehoord. Mij dunkt, je kunt
van het geloof van zo'n kind twee dingen leren. Allereerst dit;
God kent degenen die gestorven zijn. Ze zijn bij Hem. Wie in
Christus ontslapen zijn, zien God van aangezicht tot aangezicht.
Wat een troost voor U die achtergebleven zijn! Bidden voor de
gestorvenen is niet meer nodig. Ze komen niets te kort.

Maar waarom zou je God niet mogen vragen ze de groeten te
doen?

Eerlijk gezegd geef ik zelf nogal ecens de groeten mee aan
stervenden,

de groeten aan hen, die uit mijn naaste omgeving, al lang
gestorven zijn. U vindt dat vreemd? Mij best. Maar ik doe het
gewoon. Omdat ik geloof dat onze groeten niet terugkaatsen
tegen de muur van de dood.

Maar in de tweede plaats - dat is haast nog mooier -, ik leer van
dit club-kind ook, dat ik aan mensen om mij heen de groeten
mag doen.

De groeten van GOD !
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Genade zij u en vrede. van God, onze Vader...

Misschien moet je daar wel kind voor wezen.

Misschien moet je daar wel een nieuw hart voor gekregen
hebben,

opnieuw geboren zijn, om zo door God gezegend,

anderen te zegenen in zijn Naam.

Dat is ten diepste toch de verkondiging van het evangelie:

Je bent NIET alleen, er is er één die van je houdt.

Je moet de groeten hebben - van GOD!

A.F. Troost

0—0-0

JAYWAY




UIT UW HEMEL ZONDER GRENZEN

Uit Uw hemel zonder grenzen
komt Gij tastend aan het licht

met een naam en een gezicht
even weerloos als wij mensen.

Als een kind zijt Gij gekomen
als een schaduw die verblindt
onnaspeurbaar als de wind
die voorbijgaat in de bomen.

Als een vuur zijt Gij verschenen
als een ster gaat Gij ons voor
in den vreemde wijst Uw spoor
in de dood zijt Gij verdwenen.

Als een bron zijt Gij begraven
als een mens in de woestijn
zal er ooit een ander zijn

0oit nog vrede hier op aarde?

Als een woord zijt Gij gegeven
als een nacht van hoop en vrees
als een pijn die ons geneest

als een nieuw begin van leven!

Huub Oosterhuis.







